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Terugblik

Het weekend van 30/08, 31/08 en 01/09 was er “feest in het dorp”, de

jaarlijkse Septemberfeesten in Marke. Tijdens dat weekend is iedereen,

jong en oud, op de baan genietend van elkaar en de vele activiteiten.

Omdat ook onze bewoners “Markenaren” zijn willen we hen tijdens dat

weekend zoveel als mogelijk betrekken bij de festiviteiten.

Op vrijdagnamiddag waren we traditiegetrouw op post op de

seniorennamiddag in de feesttent op het dorpsplein waar we konden

genieten van koffie met taart tijdens een muzikale bingo.
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Omdat het voor onze bewoners niet altijd evident is om zich te

verplaatsen naar het dorpsplein organiseerden we op zaterdag 31/8 voor

de tweede keer op rij onze “zomerbar”. De ideale gelegenheid voor onze

bewoners om hun familieleden uit te nodigen om samen te genieten van

elkaar, de smakelijke wafels, een verfrissende cocktail, een lekker ijsje… of

wat later op de dag een braadworst of frietje.

Ook onze eigen personeelsleden zijn graag aanwezig met de kinderen die

zich ook nu weer konden uitleven in ons “kinderdorp”; het springkasteel,

eendjes vissen, gekke kapsels, grime…. Voor elk wat wils.

Kortom; opnieuw een geslaagde zomerbar!
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Bedankt aan alle bewoners, familieleden, personeelsleden, vrienden en

sympathisanten voor jullie aanwezigheid.

Dank ook aan alle helpende handen. Zowel voorafgaand, tijdens of na

afloop van de zomerbar. SAMEN slaagden we erin om de zomerbar tot een

goed eind te brengen en iedereen een fijne namiddag met mooie

herinneringen te bezorgen. Daar doen we het voor, creëren van happy

moments!

De opbrengst van de zomerbar gaat volledig naar initiatieven of aankopen

die de kwaliteit van wonen, leven en zorg van onze bewoners ten goede

komen. We houden jullie hiervan op de hoogte.

In naam van team “zomerbar” een welgemeende DANK JULLIE WEL!
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De tocht door vrijwilligersland is een groot avontuur, gevuld met

ontmoetingen en ervaringen door schatten van vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is dus een echte ontdekkingsreis.

Om onze vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet organiseerden we

een welverdiende verrassingsuitstap op donderdag 5 september 2024. Na

de taart met koffie ging het richting de Broeltorens in Kortrijk waar we aan

boord gingen van de “Marcella”, de “Kalle” en de “Liese” voor een

boottocht op de Leie. Cis, Gunther en Hervé waren de kapiteins van dienst

en zorgden ervoor dat we nadien terug veilig en wel aan wal stonden. Het

weer was ons goedgezind, de sfeer was TOP! Nadien genoten we met z’n

allen van een lekkere BBQ.
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Gedurende de zomermaanden namen de bewoners van de verschillende

afdelingen het tegen elkaar op tijdens onze eigen "olympische spelen".

Vandaag werden de medailles uitgereikt; op de derde plaats afdeling De

Meander, op de tweede plaats ons centrum voor dagverzorging De

Pendel en de winnaar was... afdeling het Scharnier. Proficiat aan allen.

Op vrijdag 20 september was het de beurt aan de personeelsleden,

familieleden en vrijwilligers om het tegen elkaar op te nemen tijdens een

netbaltornooi. De bewoners waren massaal aanwezig om te supporteren

voor hun team. Proficiat aan de ploeg van De Wende!
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De vliegende reporter

Een bijzondere vriendschap op de Meander

Jacqueline Denise

Op de Meander hebben twee buurvrouwen een heel hechte vriendschap.

Jacqueline Theys en Denise Polfliet kan je meestal samen aantreffen.

Toen ik hen ging opzoeken waren ze niet op hun aangrenzende kamers

te vinden. Uit navraag bleek dat ze samen op wandel waren op de

Meander. Dit is blijkbaar een dagelijks gebeuren waar beiden deugd van

hebben omdat ze zo in beweging blijven. Het is tevens een gelegenheid

om anderen te begroeten en eens een klapke te doen.

Wanneer je één van de dames ziet is de andere meestal niet veraf.
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Hierna een portretje van beiden.

Jacqueline werd geboren op 22/08/1935. Ze was de dochter van bakker

Jules Theys uit de Markekerkstraat. Jacqueline werkte mee in de bakkerij

en dit was een zware job. De bakkerij werd later gehouden door Remi

Theys, broer van Jules. Remi werd op zijn beurt opgevolgd door zijn zoon

Emmanuel. Toen die op pensioen ging werd de bakkerij gesloten.

(Bakkerij Theys is goed gekend bij de iets oudere Markenaar)

Na haar huwelijk trok Jacqueline samen met haar echtgenoot naar

Molenbeek waar ze een nieuwkuis openhielden. Later trok het gezin naar

Slypskapelle. Ze verblijft sedert twee jaar in het WZC.

Jacqueline heeft twee kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Haar zoon

Yves en schoondochter Linda komen nagenoeg dagelijks op bezoek. Dan

wordt al eens naar de cafetaria getrokken waar Jacqueline graag haar cava

drinkt.

Denise is afkomstig uit Kortrijk waar ze werd geboren op 17/09/1931.

Vanaf haar 14e verjaardag werkte ze bij weverij Callens in Kortrijk als

bobijnopzetter. Verder was ze vooral bezig met haar gezin. Denise stond

ook altijd klaar om familie en vrienden te helpen. Een warm hart dus!

De grootste hobby’s van Denise waren breien en naaien.

Denise verblijft sinds minder dan een jaar in het WZC.

Ze heeft twee dochters (Martine en Carine), 3 kleindochters en 1

achterkleinzoon. Een tweede achterkleinkind is op komst.

Er is dagelijks wel ten minste één van de twee dochters op bezoek bij

Denise.

Beide dames zijn héél tevreden over de verzorging, de vriendelijkheid en

behulpzaamheid van het personeel en van het eten in het WZC.

Ook in het WZC ontstaan dus nog intense vriendschapsbanden!

Gunther
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Pastoraal nieuws

September is weeral voorbij…

De kinderen zijn het in de klas alweer gewoon,

de studenten zijn een nieuw academiejaar gestart

en het personeel is weer voltallig aanwezig.

Oktober kondigt zich aan…oktober, rozenkransmaand…

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand

genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot Maria. De

rozenkrans is een gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien

kralen, telkens afgewisseld door een grotere kraal. Aan dit snoer werd ter

ere van Maria bij elke kraal een Weesgegroet, dus in totaal 150

Weesgegroeten gebeden. De grotere kraal betrof het Onze Vader. Het

'rozenhoedje' is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans.

OKTOBERMAAND, ROZENKRANSMAAND

Ik hou van rozen,

geurige en welriekende rozen,

mij door vriendenhanden aangeboden

als blijk van hun genegenheid.

Ik hou van rozen,

die ikzelf mag plukken in de tuin

tot diep in de oktobermaand:

oktobermaand, rozenkransmaand.

Ik hou van al die weesgegroetjes

en van die onze Vaders,

aaneengeregen tot één krans:

mijn rozenkrans

Heer, als er een gebed is,

dat mij rustig en gelukkig maakt,

mij thuis brengt bij moeder in de hemel

dan is’t:

mijn rozenhoedje.
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SAMEN VIEREN:

Dond. 3 okt: eucharistieviering met priester John

Dond. 10 okt: gebedsdienst met diaken Kris

Dond. 17 okt: eucharistieviering met priester Luc

Dond. 24 okt: gebedsdienst met diaken Curd

Dond. 31 okt: eucharistieviering voor Allerzielen met priester John

Prille herfstgroetjes,

Lieve
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05 Liliana Cottens

10 Jean-Pierre Hondequin

11 Walter Vindevogel

14 Lilianne Lezy

17 Adelheid Depoortere

19 Raf Christiaens

19 Mariette Catry

22 Roger Verhoest

22 Jacques Van Severen

25 William Baert

25 Chantal Alliet

28 Mireille Callens

31 Eric Viaene

Jarigen oktober

Medewerkers

Bewoners/bezoekers

04 Randhal Lauwers

07 Sabine Turpyn

07 Melissa Messelis

08 Damine Soubry

09 Agnieszka Karpiesiuk

18 Rigo Kidane

21 Kimberley Carein

25 Els Kindt

Welkom
Christiane Dufraimont

Denise Meurisse



14

Spelletjespagina



15




